
 

 

 

Reisverslag N1403 

Tendensvakantie in De Lutte. 

Vakantiepark ‘t Keampke “De Meidoorn” 

 



  



Dit zijn de vakantiegangers: 

 

 

                          

 

 

 

    

 

                                                                                                                          
          

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               



Vrijdag 11 juli 

Nel en Janny gaan richting Tendens in Arnhem. Eerst even boodschappen doen en dan nog 

even op kantoor koffie drinken en de laatste dingetjes doorspreken. 

 

Harrie wordt door broer Arie in Veenendaal 

gebracht, die halen we het eerste op. 

Onderweg pikken we Sietske op die wordt 

door zus Jenneke bij Plaza restaurant net voor 

Apeldoorn gebracht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 15.00 uur zijn we bij ’t KEAMPKE in De Lutte. Maria wacht ons al op terwijl ze geniet 

van de zon op een bankje. We waren nog niet binnen of daar worden zowel Jan als Elly 

gebracht. Dus het feest kan beginnen.  

De o’s en de a’s vliegen ons om de oren. Wat een mooie locatie en wat een mooie kamer en 

douche. Allemaal prachtig. Onze locatie heet de Meidoorn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koffie wordt gezet, de tassen uitgepakt en de bedden opgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer is heerlijk en we eten vanavond op ons terras. 2 soorten soep, stokbrood met 

kruidenboter, ailoi, salade en dessert. 



 

                                                                                            

       We maken na het eten een kleine    

         wandeling. 

         

 

 

 

 

En dan komt Nel met de verrassing van de week. Ja, ja, u leest het goed een Koninklijke 

Puzzel van 1000 stukjes. “Ja, wat leuk” en “Ik kan niet puzzelen” en “Hoe doen we dat” etc. 

We hebben ze allemaal gehoord.   

 

 

 

 

Om 11 uur is iedereen in zijn of haar mandje. 

Nel en Janny gaan het programma nog eens 

kritisch bekijken en doornemen. 

 



 

 Zaterdag 12 juli  

Na het ontbijt zijn we op pad gegaan even de omgeving verkennen en in Losser 2 mooie 

handdoeken(roze en qua) voor Maria gekocht (was zij vergeten). Sietske wordt om 12 uur 

opgehaald met de Taxi, zij heeft vanmiddag een feest van het huis waar zij sinds januari 

woont en wordt om 17.30 uur weer teruggebracht. Wij hebben onze lunch vanmorgen al 

klaar gemaakt en gaan dan onderweg picknicken. 

Prachtig plekje met vijver, eenden en ganzen. 

 

 

 

 

Daarna zijn wij op het Landgoed  

Het Hengelman aan de 

Hengelerheurnerweg  in De Lutte   

bij het melken gaan kijken. Daar 

worden de 140 koeien in een 

carrousel gemolken in 1,5 uur tijd 

door Nick. Nick heeft de koeien uit 

het land opgehaald en de koeien 

weten precies wanneer zij aan de 

beurt zijn. Ze zijn zo intelligent!!!! Een prachtig gezicht. Harrie zit al gauw op de tractor en 

loopt als een Herenboer langs zijn veestapel. Hij geniet er enorm van.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanavond eten wij pasta met rode saus met Toscaanse kruiden, sla met witte kaas, olijven 

etc. De voetbalwedstrijd, de troostfinale Nederland-Brazilie begint om 21.00 uur wordt met 

petten, shawls en T-shirts en Koninklijke hoed met veel enthousiasme bekeken door Jan, 

Harrie, Elly en Maria. Wij, Sietske , Nel en Janny worden op de hoogte gehouden door de 

commentator Maria, terwijl zij zich buigen  over de Oranje’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou toch leuk zijn als de rand helemaal klaar zou zijn.  De wedstrijd wordt na verlenging 

en het nemen van strafschoppen gewonnen door Nederland. Nederland wordt dus 3e bij 

het WK voetbal 2014. Mooi gedaan mannen.!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoord tijdens het puzzelen: 

 

“Ik heb hier het gebit van Beatrix” 

“Nee, die oorbel is van Maxima” 

“Nou, die jurk van Beatrix is ook lastig” 

“Ze zwaaien alle 3 anders” 

“Het oor van Willem Alexander zit te hoog” 

  



 Zondag 13 juli  

 

 We hebben wat uitgeslapen en doen lekker lang over het ontbijt. We zitten buiten en doen 

een spelletje kraak de code. Janny en Jan beginnen  al heel gauw met het leggen van 

woordjes. Zij kunnen elkaar ook heel goed plagen. Sietske en Maria  willen ook weten hoe 

dit spelletje gaat. Zij nemen het over van Janny. Sietske vindt het zo’n leuk spel, dat zij het 

ISBN nummer krijgt en naam, zodat zij dit aan haar activiteitenbegeleidster gaat vragen om 

dit te gaan kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Straks gaan we naar het zomerfeest met de Groenlandse Kapel in Losser(wat dat ook moge 

zijn). Op het terras hebben we een drankje genomen en zijn weer gauw weggegaan. Er 

waren bijna geen mensen en de muziek was ook niet leuk. We zijn op zoek gegaan naar de 

schaapskudde, die wij om 17.00 uur gevonden hadden. Het hek is dicht en de Brasserie is 

gesloten. Janny is goed in rotondes rijden, dus we rijden ook nog even op Duits 

grondgebied en belanden bij Bolle Jan’s pannenkoekenhuis in Denekamp. Hier hebben we  

een heel mooi plekje in de tuin onder de parasol en genieten van een heerlijke pannenkoek.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een lekker toetje!! 



Voldaan gaan we met de bus naar huis. 

Maar voor het instappen, maken Elly en 

Janny nog een dansje 

’s Avonds is de finalewedstrijd Duitsland- 

Argentinië. Dus gaan wij weer kijken 

natuurlijk en er wordt ook weer gepuzzeld. 

De koning en koningin en Beatrix moesten 

eens weten hoe vaak er over hun 

gesproken, gelachen en plezier gemaakt is. 

Sietske is daar echt heel goed in. Om 22.45 

uur  is de eindstand bekend, Duitsland heeft 

gewonnen met 1-0. De beste heeft 

gewonnen.  

 

Maandag 14 juli 

 

We gaan naar het Openluchtmuseum in Ootmarsum dat is een historisch museum, waar wij 

de Saksische boerderijtjes en het leven op het platteland van 100 jaar geleden hebben 

bekeken. Tussen de boerderijtjes eten we onze zelfgemaakte lunch op en hebben zicht op 

de smederij en wagenmakerij. Jan is onze technicus en vertelt hoe dat vroeger in zijn werk 

ging. In één van de boerderijtjes zien wij hoe de dieren en de mensen heel dicht bij elkaar 

leefden.  Dan heb je ook geen verwarming nodig.  

Nog even op een terras wat uitblazen en een drankje. In Ootmarsum is veel kunst en mooie 

dingen te zien,  hier willen we nog wel eens een dag heen. 

 



 



Als we thuis komen, wordt door diverse mensen even 

gerust in bed of bank. 

Er is ook tijd om de eigen ervaring en dat wat je gezien 

hebt op papier te zetten of te tekenen. 

 ’s Avonds na het diner bekijken we de tekeningen en 

luisteren we naar elkaar ’s verhaal. Dit wordt met heel 

veel plezier gedaan. 

Wij eten vanavond andijviestamppot met spekjes en 

geraspte kaas en appelmoes als toetje kunnen we 

kiezen uit vanillevla/chocoladevla en yoghurt. 

 

 

Dinsdag 15 juli 

 

Na het ontbijt gaan we naar Kaasmakerij  “Landgoed Kaamps” in Deurningen. We worden 

ontvangen met koffie en krentenwegge.  Op een film kunnen wij zien hoe de kaas vroeger 

en nu wordt gemaakt. Daarna krijgen wij een rondleiding van een jonge dame.  Zij weet er 

erg veel van en legt het ons prima uit. Zij laat ons 

eerst het koeien melken met de robot zien en 

vertelt precies hoe dat gaat. De koeien worden in   

3 verschillende groepen verdeeld. Zij zegt: “Dat de 

oude koeien de meest eigenwijze zijn”.  Zou dit ook 

zo bij de mens zijn????? Enfin, de koeien hebben 

een chip om en die wordt afgelezen. Het voer wordt 

daar op afgestemd en de koeien krijgen het 

krachtvoer terwijl ze gemolken worden. 

Ook kan de robot zien wanneer de koe 

(net gekalfd) biest geeft en dat die apart 

in een emmer moet komen en dat dit naar de kalfjes gaat.  



‘s Middags gaan we door naar “Natura Docet Wonderrijck Twente” dit is een 

belevingsmuseum en landschapscentrum in Denekamp. Hier kunnen wij het landschap door 

een bril bekijken en zien het dan in 3 dimensionaal. We zitten er middenin en beleven de 

natuur. Ieder 

op zijn eigen 

wijze. We 

komen bij een 

skelet van een 

eland van 

11000 jaar oud. 

Het is bij Borne 

gevonden. Elly 

vindt dit reuze 

interessant en 

vertelt dat haar 

moeder daar 

geboren is. 

 

 

 

We bekijken nog 

hele mooie 

fossielen en gaan 

met de lift naar 

boven. Hier 

vinden we de 

groentetuin. 

Kruiden en 

groente kun je 

kweken in een 

plastic 

frisdrankfles. Je 

snijdt de fles 

doormidden, je 

doet er aarde en 

het zaad in en 

groeien maar. 

 



Harrie neemt het voortouw om de 

landschapspuzzel te maken en 

Sietske helpt ook mee, dat gaat ze 

goed af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s    

 

 

 

Avonds  eten we wraps met 3 soorten 

bonen  en een eigengemaakte 

bananensplit als toet. We zetten onze 

beleving en wat we gezien hebben op 

papier. Prachtig gedaan. Tot slot wordt er 

weer aan Willem, Max of Bea gewerkt. 

Inmiddels hebben zij gestalte gekregen en 

gaan zij naar ons zwaaien met veel plezier. 

Wij hebben het er wel eens moeilijk mee 

van wie welk stukje puzzel is. Het lijkt er 

op dat Jan de familie het beste in het vizier 

heeft en geeft graag aanwijzingen, die ook 

goed opgevolgd worden door Nel, Janny 

en Sietske. Harrie is inmiddels zo 

enthousiast geworden dat hij een eigen 

puzzel krijgt van Janny en supertrots is als 

hij deze in elkaar gelegd heeft.  

 

 



Woensdag 16 juli 

 

Om 11.00 uur komt  de Huifkar voorrijden bij ‘t Keampke. 

 

In afwachting van……. 

 

 

 We stappen allen 

koninklijk in en 

wuiven onderweg 

naar mens en vooral 

de vrouwtjes die in 

de wei liggen of 

lopen te grazen. De 

koetsier weet de 

mooiste weggetjes te 

vinden, soms gaan 

we heuvel op en ook 

weer af. Heuvel op 

mogen de paarden 

draven. Het is 

natuurlijk wel een 

heel gewicht, wat omhoog moet. De paarden heten Ollie en …… en zijn 18 en 13 jaar oud. 

Ook hier weer heeft de oudste de leiding. We maken een sanitaire stop bij een kaasmakerij. 

De boerin was zo druk, eigenlijk kan ze niet weg. Ze geeft de sleutel aan de koetsier en wij 

kunnen allemaal even naar het toilet. Vervolgens gaan wij bij een mooi plekje aan het water 

van onze picknick, broodje ei/ham, melk en karnemelk genieten. We rijden weer verder en 

genieten van de mooie uitzichten onderweg. 



Om 14.00 uur 

zijn we weer 

terug en maken  

voor de deur 

nog een 

fotosessie met 

de huifkar. We 

hebben even 

tijd voor een 

verfrissing en 

versnapering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op het programma staat nog een bezoek aan de klompenmakerij Koops aan de 

Lossersestraat in De Lutte. De heer Koops vertelde ons over het familiebedrijf. Hoe zijn 

grootvader en vader de klompen maakten en 

hoe het nu gaat. (bv. vroeger aan elke 

machine 1 persoon en nu kan 1 persoon 3 

machines bedienen). Nu worden er 25 paar 

klompen in 1 uur 

gemaakt en 

vroeger 1 paar. 

Klompenmaker 

vertelt met veel 

humor over zijn 

bedrijf. Moeder, de vrouw en kinderen schilderen de meest 

kleine details op de 

klompen. Als zij zeggen we 

doen het niet meer dan 

stopt hij met het bedrijf. De 

klompen worden naar 46 verschillende landen verkocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

We gaan nog even genieten van een ijsje 

op het terras in De Lutte. Smullen maar.  

 

 

 

 

 

 

Als we thuis zijn, wordt er voor het 

avondeten nog even gerust, gepuzzeld of 

gelezen. Nel en Janny gaan van de restjes 

nog een heerlijke maaltijd maken. 

 

 

 

 



 Donderdag 17 juli  

 

We gaan nog een keer naar Ootmarsum. We 

parkeren dichtbij het Tom Scholten museum. Daar 

gaan wij even in de museumwinkel kijken naar 

mooie spulletjes. De wekelijkse markt staat op het 

Kerkplein.  We kunnen net nog even naar de 

notenbar en brood kopen en Sietske ziet een hele 

mooie zomerjurk hangen en koopt deze.  

 

 

 

Op een bankje op het plein eten we ons lunch op. 

Elly en Janny gaan 

ook nog even naar 

de kledingwinkel. 

We bezichtigen de 

kerk en krijgen een 

ijsje van Janny. Elly 

heeft een mooi 

zomerbloesje 

gevonden. Sietske 

en Elly gaan 

vanavond hun 

nieuwe aankopen 

aandoen voor het 

etentje buiten de 

deur. 



Dit doen wij bij Paviljoen Lutterzand. Mooi terras en we krijgen allemaal een kussentje voor 

in de stoelen.  

 

De koffers worden ingepakt en ja de vraag: Zullen we de puzzel helemaal afkrijgen? Het 

balkon, waar Willem Alexander, Maxima en Beatrix op staan te zwaaien zit toch iets 

moeilijker in elkaar dan we dachten. Alle stukjes hebben bijna dezelfde kleur en zodat Janny 

vaak bij moest schijnen met haar lampje om het goed te kunnen zien. Helaas het is net niet 

gelukt, maar Jan krijgt de puzzel mee 

naar huis. Hij gaat de puzzel nog een keer 

maken en laat ons weten of het hem 

gelukt is. Jan heel veel plezier ermee, je 

zult nog vaak aan deze vakantie 

terugdenken. 

 

 

  



 

Vrijdag 18 juli 

 

7.00 uur opstaan, 8.00 uur ontbijt. 9.00 uur wordt Elly opgehaald en gaat nog even op 

bezoek bij haar 88 jarige moeder in Borculo. 10.00 uur is Jan aan de beurt. Hij wordt 

opgehaald om weer naar Asten terug te reizen. Er reist nog een vrouw mee uit Losser naar 

Maasbracht en toen mocht Jan ook nog voorin zitten. Maria, Harrie en Sietske gaan met het 

busje mee. Sietske zetten we bij Beekbergen af en wordt door zus Jenneke en haar man 

Harry opgepikt. Wij reizen verder en Maria en Harrie, zij gaan in Veenendaal eruit. Renee en 

Arie staan hen op te wachten. Nel en Janny zijn om 12.15 uur weer terug in Arnhem. 

Wij danken onze gasten,  Sietske, Jan, Maria, Elly en Harrie voor hun bijzondere 

gezelligheid, interesse en inzet om deze vakantie voor ons onvergetelijk te maken. Lieve 

groet van Nel en Janny en hopelijk tot ziens op de reünie 1 november 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog wat foto’s van de creatieve creaties. 



 

Wist je dat……….. 

 

Wist je dat Harrie heel goed sperzieboontjes kan afhalen 

Wist je dat Nel de wereld op z’n kop wilde zien 

Wist je dat Maria heel goed is in rebussen, puzzeltjes, woordjes oplossen 

Wist je dat Jan goed inzicht heeft bij de Koninklijke puzzel 

Wist je dat Janny heel goed is in rotonde rijden 

Wist je dat een koe maar 20 minuten per etmaal slaapt  

Wist je dat een jonge koe(vaars) als die voor de 2de keer kalft dan schot heet  

Wist je dat Nel heel goed in puzzelen is  

Wist je dat Elly heel goed haar eigen kleren kan kopen 

Wist je dat Sietske heel blij was dat ze op het laatste moment ook mee mocht  

Wist je dat Jan alles heel goed door heeft, wat iemand nodig heeft(bv. gordel) 

Wist je dat Harrie nu heel goed kan puzzelen en het leuk vindt 

Wist je dat Maria iets heel snel kan kiezen en kopen 

Wist je dat Sietske zich bijna elke keer een breuk lacht 

Wist je dat Janny goed is in iets anders verzinnen, meestromen heet dat 

Wist je dat Elly heel goed de vloer kan aanvegen, vertrouwen is dat 

Wist je dat Jan heel graag een knuffel aan zijn vrouw wil geven 

Wist je dat Maria graag iets met zingen wil doen 

Wist je dat de oudste altijd leidt 

Wist je dat Nel een hoed opzet met koninklijk puzzelen maar ook met voetbal  

 Wist je dat Maria zich ook kan afdrogen met een t shirt 

 

 



                                              In en om “De Meidoorn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


